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V a r k e n t j e  w a s s e n  

door Landau Hoedemakers 

Innerlijke vrede kan pas helemaal belichaamd worden wanneer de innerlijke vijanden 

definitief overwonnen zijn.  

Zolang het aantrekkelijk voelt om te zeggen dat in mijn kracht staan afhangt van ongrijpbare 

omstandigheden (karmisch of dharmisch) is dat een excuus om die vijanden (moeite) niet 

aan te gaan. Het is dan beter om ervoor te kiezen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van leven bewust bij mezelf neer te leggen. 

Door te stellen dat het van mijn inzet afhangt, is een eerste en noodzakelijke stap gezet om 

het gezag op conditionering te herwinnen.  

Vervolgens kan ik gaan onderzoeken wat kwaliteit van leven voor mij inhoudt.  

Het benoemen van een eindperspectief is een waardevolle hulp hierbij. 

Termen die een eindperspectief weergeven klinken uitnodigend en stimuleren om te gaan 

oefenen: jezelf zijn, leven in onvoorwaardelijke overgave, in liefdevol mededogen, leven van 

binnen uit.  

Tegelijkertijd kunnen ze terugslaan en een gevoel oproepen dat er een gat bestaat tussen 

het eindperspectief en de huidige staat van zijn.  

Zo kan het verkeerde en vertragende idee ontstaan dat er iets is dat overbrugd dient te 

worden voordat ik werkelijk mezelf kan zijn. Dit voorwaardelijkheidsprobleem moet als 

eerste opgelost worden en dat kan door die twee – eindperspectief en de huidige staat van 

zijn – bij elkaar te brengen.  

Ik begin met kijken naar die laatste. 

Eeuwenlange gewenning (conditionering) aan het uit de weg gaan van moeite en de daaraan 

ten grondslag liggende gedachtenpatronen speelt mij parten in het realiseren van een 

actieve, continue leerhouding op de weg.  

Het niet aangaan van het leven uit een gevoel van angst, onvermogen, afleiding of wat dan 

ook, is gedoemd zijn tot leven in obscuriteit: een schaduwbestaan, een schim van wat ik 

werkelijk ben, geïmmobiliseerd door twijfel, nostalgie en medelijden.  

Natuurlijk zijn ook daar intermezzo’s van succes en genot, maar hoe betrekkelijk en 

onberekenbaar is het zintuiglijk domein? 
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Het oefenen spoelt me schoon; de zintuigen (en daarmee dus ook het denken) verliezen 

langzaam hun greep op me en er komen allerlei verborgen en diepgewortelde aannames 

naar boven. Aan de hand van die aannames heb ik vroeger keuzes gemaakt die mijn leven 

hier en nu hebben gevormd.  

Je kunt gerust stellen dat de mate van bewustheid achter die keuzes zeer klein was – met als 

gevolg dat innerlijke vrede in mij nu nog steeds onderontwikkeld is. 

Voorheen dacht ik altijd dat ik volledig vrij was om zelf te kiezen maar daarbij werd ik 

gewoon bestuurd vanuit een onderliggende bewustheidslaag waar ik in het geheel geen zicht 

op had. Zogeheten bewuste keuzes waar ik met trots en veel bombarie bereid was voor te 

sterven, blijken in retrospect de fatalistische levenswendigen van een kansloze schooier te 

zijn geweest. Ik mag van geluk spreken dat ik mijzelf niet verder in de nesten heb gewerkt. 

Ik schaam me diep als ik zie hoe de aantasting van conditionering mij onwaardig doet 

handelen – nog steeds, want conditionering laat zich niet makkelijk van de troon stoten.  

In de loop der tijd is de naïeviteit verdwenen van het ongeschoold optimistisch (hoogmoedig) 

zijn. Ik heb geleerd dat ik mezelf een enorm slechte dienst bewijs door te denken dat het 

doorzien van karma op zichzelf voldoende is om karma te doen stoppen.  

Alles wat ik in huis heb zal ik moeten aanboren om dit varkentje te wassen. 

Het onderricht rept vaak over de hulpmiddelen moed en vertrouwen in het aangaan van de 

weg; die twee zijn ook zeker nodig om jezelf met al je opgelopen ideeën nuchter en oprecht 

te gaan bekijken.  

Echter, wanneer je door jezelf in je onderzoek centraal te stellen eenmaal gaat zien waaraan 

je onderhevig bent - in hoeverre karma jouw leven bepaalt en hoe blind je hier nog voor bent 

- dan wil je uit liefde voor de waarheid niets anders meer dan je kracht en waardigheid terug 

innemen.  

Zo brengt waarheidsliefde je bij het formuleren van een eindperspectief: een voelbaar 

geworden kwaliteit van leven die het persoonlijke gedoe overstijgt. 

En dat is het goede nieuws: alles dat ik nodig heb is in mij voorhanden.  

Ondanks mijn conditionering is het eindperspectief hier en nu in te nemen.  

Wanneer ik dan in mijn kracht sta, maak ik de juiste keuzes die het leven van nu vormgeven.  

Ik hoef mij niet te laten inperken door in blindheid ontstane aannames, ik kan putten uit een 

onopdroogbare bron van liefde en wijsheid door de verbinding ermee via het oefenen op te 

zoeken. Welke van de twee ik kies, zo zal ik leven. 

Kracht ligt in het doorzien van je conditionering, het liefdevol aanvaarden ervan en bewust 

gaan staan voor je ware aard.  

Daar kies ik bewust voor, en elk moment opnieuw. 
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