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Geen proces

door Lieke van Dun

Het schrijven van de Druppel gaf aanleiding tot het opnieuw navoelen van wat expressie is.

Het voelt relatief eenvoudig om een stuk te schrijven met een proceskarakter: een

beschrijving van mij in relatie tot de Weg. Veelal met een karmische saus omdat de insteek
al dualistisch is: moeite die ik, net als elke beoefenaar, onderweg ervaar. Moeite die om

bevraging en inzicht vraagt. Een manier van delen die bruikbaar voelt, maar niet recht doet

aan het kloppende, onpersoonlijke en betrouwbare karakter van werkelijkheid dat onder de

moeite pulseert.

De laatste tijd, en versterkt tijdens de recente
eindejaarswake, voelt dit delen van processpul steeds
meer als het bevestigen van "niet kloppenheid" dat op
een subtiel pijnlijke manier het vertrouwen in waarheid
op gevoelsniveau ondermijnt.

Dit doet me verlangen naar het durven innemen van
kloppendheid, totale kloppendheid, leven zijn, elk
moment. Hierdoor ontstaat een verruiming en
levendheid waarbinnen je scherp gaat voelen waar
versluiering ontstaat door beeldvorming.

Evaluatie wordt doorzien, valt weg en ademen blijft
over. Het oefenen intensiveert en studie wordt meer
opgaan in waarheidsbeleving.

De wake deed me heel concreet ervaren hoe het voelt
om leven te zijn zonder procesgevoel. Het voelde als

verwijlen in eindperspectief. Dit zo verwoorden is voer voor de advocaat van de duivel:

'Wie ben ik om dat zo te kunnen voelen en uiten?', ‘Wat weet ik nou over eindperspectief?’

Ik wéét er ook niks van, maar mijn hart voelt wel dat het klopt.

En in die kloppendheid durven verwijlen staat voor mij gelijk aan verwijlen in eindperspectief.

Maar hoe weet ik dan of ik mezelf niks wijsmaak? Of genoegen neem met welbevinden?
Dat weet ik niet. Maar gelukkig word ik dag in dag uit getoetst door leven zelf. De drie

vergiften woede, waan en wens dienen me onvermoeibaar om het juweel te laten schitteren.



Toen ik deze Druppel ging schrijven dacht ik dat de moeite met expressie hem vooral zat in
de overtuiging dat waarheid zich niet in woorden laat vangen (ook al getuigt het vele
onderricht van het tegendeel). Maar al schrijvende voel ik dat het durven staan voor dat wat
kloppend voelt zorgt dat waarheid zelf kan spreken en het mij vooral ontbreekt aan moed en
vertouwen.

Vandaag werd tijdens de training een stukje voorgelezen van Linji (uit De Grote Kwestie,

blz. 147) dat weergaf wat ik hier probeer voelbaar te maken: hoezeer het neerkomt op
vertrouwen, vertrouwen in de goedheid die leven is en dus ook vertrouwen in de goedheid
die je zelf bent. Of zoals Boeddha zegt: 'Goed aan het begin, goed in het midden en goed
aan het einde'. Dit innemen voelt als de hartsreddende gezagsverschuiving.

“Mensen die tegenwoordig het boeddhisme bestuderen, doen er goed aan om
rechtstreeks heldere visie en inzicht te zoeken. Dan zullen leven en dood geen
invioed op je hebben, en zul je vrij zijn om te komen en te gaan. Je hoeft het
uitzonderlijke niet te zoeken, want het uitzonderlijke komt vanzelf.

De eerwaarden van vroeger hadden allemaal hun manier om mensen te
bevrijden. Wat ik de mensen leer, vraagt alleen maar van je om de verwarring
van anderen niet over te nemen. Moet je handelen, handel dan, zonder verdere
aarzeling of twijfel. Waar zit hem het probleem, als leerlingen dit tegenwoordig
niet realiseren?

Het probleem zit hem in gebrek aan spontaan vertrouwen. Als je jezelf niet
volledig vetrouwt, dan zul je haastig meegaan met wat er ook in allerlei
situaties gebeurt. En omdat de ontelbare omstandigheden je dwingen om
veranderingen te ondergaan, kun je niet onafhankelijk zijn. Wanneer je in staat
zou zijn om een eind te maken aan de gewoonte om met elke gedachte achter
iets aan te rennen, dan zou je niet verschillen van een Zen meester of een
boeddha.

Wil je weten wat een Zen meester of een boeddha is? Het is eenvoudig
datgene, dat onmiddellijk aanwezig is, en luistert naar het onderricht.
Leerlingen zoeken het alleen maar buiten zichzelf, omdat ze zichzelf niet
volledig vertrouwen. Maak je niks wijs: als je het nu niet vindt, zul je dezelfde
patronen blijven herhalen, leven na leven.”

“Weg-bewandelaars met verlichte blik maken korte metten met duivels en
boeddha’s. Zolang je het heilige liefhebt en het gewone verwaarloost, dobber je
op de oceaan van geboorte en dood.”
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