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E x p r e s s i e  

door Birgitta Putters 

In de vreemde vacuüm-staat waarin het de vraag is of ik naar voren ga buitelen of naar 

achter ga zakken, is het best mogelijk om iets te schrijven over wat ik voel.  

Maar de voeling met wat er geschreven wordt is in zo'n staat behoorlijk ver weg.  

Dus is het maar de vraag of dat dan directe expressie is. Het is dan meer de beschrijving van 

een proces. Als ik zoiets nalees, is het nog steeds niet mogelijk er echt in te duiken. Het blijft 

academisch en afstandelijk. 

Expressie van wat er in mij leeft, vraagt dus voeling met wat er in mij leeft.  

Voeling, een besef van wat mij beweegt, dat zonder oordeel vrij mag uitstromen. Dat niet 

hoeft te resulteren in een handeling, een uitspraak of een product. Het vrij uitstromen, 

uitgedrukt worden, is het voeling hebben zélf.  

De beoefening van expressie in de sfeer van creativiteit, energie, klank heeft me doen inzien 

dat het vinden van de juiste motivatie, het op zoek gaan naar de drijfveer, het begin is van 

elke expressie.  

Wat is de bedoeling? Wat wil uitgedrukt worden? Hoe deelt de bedoeling zich mede?  

Luister ik goed?  

Als zich iets aan mij voordoet – een beeld, een idee, een mogelijkheid -, is dat werkelijkheid. 

Ga ik in op het eerste het beste? Is de bedoeling daar goed in meegenomen?  

Met andere woorden: wat zich aan mij voordoet, is dat bedoeling die vorm heeft gekregen, of 

heb ik via eigen kanaaltjes iets gewekt? 

Welke vorm het ook is, het is werkelijkheid en wil goed behandeld worden.  

Ik kan alleen recht doen aan de werkelijkheid door het in te voelen, erin te kruipen.  

Wat wil deze vorm?  

Daar krijg ik alleen een vermoeden van door het helemaal te beluisteren, bekijken, 

bevragen, betasten, beproeven. Het hart geeft me voortdurend aanwijzingen, maar omdat ik 

moeite heb om deze te verstaan, moet het als het ware indirect – via de vorm - werken om 

mij te bereiken. Hoe opener en vrijer ik de vormen tegemoet treedt, hoe directer het hart 

zich aan mij kenbaar kan maken. En hoe directer de bedoeling duidelijk is. 

In dit onderzoek naar expressie komt bloot te liggen waar ik 'twee' of misschien wel 'veel' 

ben,  terwijl tegelijk een-voudige hartsintentie zich uitdrukt.  

Ik heb vanuit die eenvoud vooral een veilig zicht op karma.  
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Dat is op zich al winst, maar het dharmisch perspectief dat dat mogelijk maakt is niet 

volledig ingenomen. Ik heb er een besef van, een vermoeden dat ik mij erin bevind, dat ik 

het ben misschien - maar dat ook dat besef leegte is, heb ik alleen van horen zeggen (in het 

onderricht). Zodra ik er zelf van ga reppen, verdwijnt de connectie ermee in proces-achtig 

materiaal. Daarom word ik voorzichtig en doe ik er liever het zwijgen toe. 

Daarom ook voelt expressie in andere vormen dan het woord zo waardevol en heilzaam. 

Vormen waarin je vaardigheid ontbeert zijn bovendien prettig te beoefenen door het 

ontbreken van enige pretentie.  

En door juist te oefenen, ontwikkelt de vaardigheid vanuit interesse vanzelf mee.  

Maar de waarde zit hem er voor mij in dat het mogelijk is in de stroom te blijven terwijl ik 

toch de obstakels kan zien.  

Hoe kan ik dat a-selectief, dus onafhankelijk van de expressievorm, ervaren?  

Hoe schrijf ik al stromend vanuit het hart zonder dat het een karmische boel wordt?  

Waarom zou dat eigenlijk niet mogen, een karmische boel? 

Het liefst schrijf je een Druppel over een duidelijkheid die je hebt.  

Wat ik duidelijk heb, is dat het mogelijk is om expressie niet meteen te smoren in onmachtig 

ik-gedoe. Het voelen van de bedoeling, stapje voor stapje erbij blijven, blijven volgen; dan 

werken alle hartskwaliteiten samen om mij in de stroom te houden: 

• Oprechtheid ziet alle kleuring die ontstaat 

• Echtheid aanvaardt de kleur zonder oordeel 

• Moed blijft delen, wat er ook komt 

• Vertrouwen weet dat het van iets groters komt 

• Inzet vormt een continu kanaal 

• Toewijding schoont het kanaal op 

• Geduld heft alle doelen op 

• Ontspanning is doelloos op zijn gemak 

 

Genieten begint waar ik verdwijn(t). 
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