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Bescheidenheid

door Landau Hoedemakers

Bescheidenheid is een interessant onderwerp om te onderzoeken voor me omdat het ver van
me vandaan ligt. Het tegenovergestelde gebied is mij helaas meer vertrouwd.

‘Zich verheven voelen’ en ‘arrogantie’ zijn beide gangbare tegengestelden van
bescheidenheid, maar in feite zijn het ruwe uitwassen van een subtiele misvatting die
dichterbij een kernidentiteit ligt: jezelf belangrijk maken. Deze misvatting stoelt uiteraard op
de aanname van een ik.

De aanleiding voor mij om dit te onderzoeken is dat uit de omgang met anderen blijkt dat er
van alles nog niet opgelost is. Gewezen worden op tekortkomingen — grote en kleine —
brengt een overgevoeligheid voor kritiek aan het daglicht. De eerste conclusie en startpunt
van dit onderzoek is dat ik niet van kritiek houd.

Belang hechten aan allerhande overpeinzingen en eigen meningen is waarschijnlijk de
grootste stoorfactor voor me op dit moment. Door de dag heen ben ik bijna continu bezig
met wat ik ergens van vind, hoe ik me ergens bij voel, wat iets met mij doet en natuurlijk
hoe ik vind dat ik in mijn gelijk sta. De stroom van het leven stagneert telkens wanneer ik
mij laat ophouden door dit soort ik-spul; mijn beleving komt terecht in een draaikolk van
gedachtes die cirkelen om een onzichtbaar centrum dat bestaansrecht ontleent aan
overdreven dikdoenerij. Hoe meer ik mij met gedachtes bezig houd, hoe sneller de zaak
stremt en hoe groter het lijden is. In mijn blindheid geef ik alleen altijd anderen de schuld.

Het is pijnlijk om materiaal tegen te komen dat mij dwingt naar mijzelf te kijken. Het is des
te pijnlijker als wat zich aandient niet open aanvaard maar vooropgezet verworpen wordt.
Vaker wel dan niet ontstaat namelijk weerstand tegen wat er gezegd wordt en voel ik mij
niet gezien of geen recht gedaan. Het idee van onterechte bejegening slaat me dicht 6f wekt
juist een agressie die zich richt op anderen en mij verblindt voor wat er in mij gebeurt.

Ondertussen zouden beide reacties mij vertrouwd genoeg moeten zijn dat ze ten minste
herkend worden. Dan ontstaat er misschien de ruimte voor het besef dat ik het zelf bij het
verkeerde eind heb. Terughoudendheid zit alleen niet van nature in mijn systeem of het is
heel ver verdrongen.

Ik wil dit aangaan, want deze bevangenheid houdt mij klein; het maakt me hoogmoedig of
het zet me vast in verslagenheid. Bescheidenheid lijkt bruikbaar bij het doorbreken hiervan,
omdat het beketent dat ik niet langer kan blijven kijken door de bril van zelfgenoegzaamheid



en eigenwijsheid. De moeite die ik voel op het moment van schrijven (het ego is niet blij met
dit onderzoek), wetende dat dit gedeeld gaat worden, doet me intenser verlangen naar
bevrijding van mijzelf.

Wat is bescheidenheid, behalve een door velen geprezen maar door weinigen belichaamde
kwaliteit? Een eerste antwoord is mezelf niet belangrijk maken of teveel ruimte geven voor
onbestemd gemijmer. Gevoel speelt hierin een belangrijke rol. Dat ik in staat ben om
verstandelijk tot oplossingen te komen geloof ik inmiddels wel. De viering van het vinden van
een cerebraal antwoord is plat en kortstondig. Daar komt bij dat inzicht alléén niet
automatisch verandering inhoudt; pas wanneer het gevoel betrokken raakt gaan dingen
bewegen en wordt verandering mogelijk.

Dus wat zegt het gevoel? Mijn gevoel zegt dat het moe is. Moe van alle pretenties. Moe van
jarenlang van alles bewijzen. Moe van jarenlang innerlijke onrust voelen waar niet op een
juiste manier mee omgegaan wordt. Het gevoel is moe van al die tijd gesmoord te zijn
geweest via verberging en ontkenning. Het wil ruimte krijgen, de wei in. Ik zou baat hebben
bij het bewust onderschrijven van een gezagsverschuiving van verstand naar gevoel.

Weten is het werkelijke tegengestelde van bescheidenheid. Alle dingen die ik denk te weten
houden mij af van voelen wanneer ze teveel gezag krijgen. Alle kennis en stapels feitjes die
zich opeengehoopt hebben in mijn hoofd ter handhaving van een onzekere identiteit vormen
een dam die de gevoelsstroom uit het hart tegenhoudt. De enige troost daartegen is het
claimen dat ik van alles weet. Zeggen dat ik het niet weet is slechts het willen voldoen aan
zelfopgelegde, spirituele verwachtingen, maar er is iets nodig om de wapens der kennis neer
te willen leggen...

Dit zijn ontdekkingen waar ik niet aan voorbij kan racen; dit moet tijd krijgen om in te
zinken. Dat betekent niet dat ik het zwaar moet maken, want daarmee zou ik een oud
patroon blijven dienen en kom ik geen steek verder. Lichtheid is geboden, samen met humor
in de vorm van zelfspot, want niets kan zo ontwapenend werken als een karikatuur van jezelf
maken. Door eigenaardige of negatieve aspecten bewust uit te vergroten worden ze deels
ontmanteld en het sterkt tegelijkertijd de wens ervan af te willen.

Een ander hulpmiddel is communicatie. Niet communiceren is een manier van afzondering en
dat is een manier van mezelf bijzonder maken. Dat voelt inmiddels zwaar onwenselijk.
Tevens geeft niet of niet voldoende communiceren blijk van een gebrek aan vertrouwen in
het oplossend vermogen van ingeboren goedheid. In een geschiedenisboek kwam ik onlangs
het volgende citaat tegen:

“In een systeem van intimidatie en controle laten mensen niet zien hoeveel ze weten,
hoe diep hun gevoelens gaan, totdat hun overlevingsdrang hen verteld dat ze dat wel

kunnen doen zonder te worden vernietigd.” *

Ik was ontdaan toen ik het las. Het beschrijft op nauwkeurige wijze het levenspad dat achter
mij ligt. Bij het horen van kritiek worden in één keer alle overlevingsmechanismen
geactiveerd alsof mijn leven op het spel staat. “Jij of ik,” denk ik dan. Uiting door middel van
praten kan letterlijk van levensbelang zijn. Soms is één woord genoeg om een leven te
redden.



Doorgaans zou ik kunnen volstaan met gewoon het kenbaar maken van wat me bezighoudt,
zodat er geen aanleiding is voor interne woekering van rondspokend gedachtemateriaal.

Er hangt veel mee samen. Een verschijnsel als luiheid is bijvoorbeeld nauw verweven met
hoogmoed. Binnen het tijdsbestek van een druppel breng ik dit onderzoek niet tot een einde,
maar er is voldoende omgespit om in de gaten te houden. Het niet aan de kaak gesteld
willen worden is een onderzoek op zich. Als ik de hartelijke en open mens wil worden
waarvan ik in mijn hart voel dat ik die kan zijn, dan moet ik durven kijken naar hoe ik nu
draai en erkennen dat dat verre van vrij is. Om de een of andere reden wil ik wel de vrijheid,
maar zonder mijzelf daarbij tegen het waarheidslicht te houden.
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