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Wat doet er echt toe?

door Birgitta Putters

Deze vraag kreeg ik bij een persoonlijk gesprek met Ad mee. In mijn proces zou het goed
zijn mezelf deze vraag te stellen. Hoewel Ad vaker vragen stelt of meegeeft, is me om de een
of andere reden nu pas duidelijk geworden dat dit ook een zin heeft, een bedoeling heeft.
Het is geen momentane vraag, geen conventie, geen 'hoe gaat het'-vraag.

Zoals vaker wordt gezegd: in principe kan elk woord je thuis brengen, als je op de juiste
manier luistert. En zo kan ook elke vraag je thuis brengen, mits je hem serieus neemt en
meeneemt in je hele doen en laten. Dit keer kon ik dus voelen dat ik iets kostbaars
meekreeg en meteen werd de intentie geboren om dit niet onbenut te laten en goed recht te
doen. Ik vatte het op als een koan.

Een koan is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in de zentraditie. Het helpt de zenstudent te
komen voorbij dualistisch en logisch redeneren, doordat het niet begrepen kan worden via de
rationele geest. In Zen is een koan® een uitspraak uit een soetra of bijvoorbeeld een dialoog
tussen een meester en een leerling, en verwijst altijd naar de oorspronkelijke natuur of
werkelijkheid. Er zijn vele verzamelingen van formele, erkende koans, maar ook een niet-
formele koan kan deze functie vervullen en je helpen bij het zakken uit het beschouwende
denken naar doorvoelen, beleven, belichamen.

Dat is dus ook net de moeite die ik hierbij tegenkom. Hoe ga je om met een existentiéle
vraag? Het eerste wat nodig is, is de wens om deze niet los te laten voordat de vraag
werkelijk tot rust is gebracht. Dat is iets anders dan voelen dat je er geen antwoord op kunt
vinden en dan overgaan tot de orde van de dag.

Dat voelt ook rustig, maar het is een schijnrust. Hoe vaak stuit ik in mijn aantekeningen niet
op existentiéle vragen die verdacht veel weg hebben van elkaar, en waarvan het gevoel van
urgentie steeds weer blijkt te zijn weggeébd? Wat is de waarde van het steeds weer
loswoelen of te berde brengen van iets, als het niet tot een einde wordt gebracht?

Maar wat betekent dat: tot een einde brengen? Al eerder was ik in de veronderstelling dat
'het’ op zijn plek was gevallen, tot rust was gebracht, doorvoeld was.

In de verkregen rust ontdek ik vaak een fijnere, subtielere onrust. Vaak gemaskeerd door
een soort levenloosheid, mogelijk het gevolg van een zelf ver doorgetrokken en angstvallig
bewaakte staat van rust, tot het niet langer uit te houden is en er opnieuw twijfel rijst. Dan
verschijnt er een opening voor een nieuwe vraag, of een verdieping van de vraag.



Het verloopt dan als een soort hinkstapsprong. Het is al veel waard wanneer je kunt
aanvaarden dat het zo werkt, dat het niet sneller gaat dan het gaat, dat je jezelf vaak voor
de gek houdt en er soms gewoon voor kiest om niet verder te kijken. Wanneer je je weer
opent voor een nieuwe mogelijkheid, zul je dan niet eerst nog je tijd verdoen met zelfbeklag.

Aan de andere kant voel ik behoorlijk wat ruimte voor een efficiéntere aanpak, wil ik graag
mijn aandacht houden bij datgene wat er echt toe doet en wil ik blijven kijken hoe het werkt
in mij. Ik wil open houden wat er gaat gebeuren, zodat ik er bij kan blijven. Ik wil in de
stroom staan en de stroom zijn. En ik merk dat deze vraag die potentie heeft om mij erbij te
houden. Dat deze vraag mij vergezelt en mij voortdurend herinnert aan de 'oefen-staat’,
ofwel het niets zomaar doen, niet 'bewusteloos' ergens in stappen.

Wat doet er echt toe? Die vraag blijkt steeds van toepassing. Het doet me direct naar binnen
zakken en van binnenuit kijken. Daarmee heeft het iets weg van de 'mobiele oefenplek' ?;
het is een herstelpunt waarmee je je weer kunt vestigen in je centrum, of het is een
toetspunt in hoeverre je daar gevestigd bent.

Maar dat voelt enigszins als een soort therapeutische aanpak; een voorkomen dat ik me laat
meezuigen in de werking van de zintuigen. Dat is op zich prima, maar geen structureel,
diepgaand, definitief overschrijden van die zintuigenwereld.

Het is geen ding op zich, die vraag. Het is niet het zoveelste houvast dat ik me toe-eigen om
iets (verlichting natuurlijk! Yeah, sure) te bereiken. Tegelijkertijd neem ik het zo serieus
mogelijk door het overal in mee te nemen. De wijze waarop ik met zo'n vraag blijk om te
gaan is dan toch oppervilakkig. Het wordt een loslaat-moment, even herademen. Bijna een
maniertje, een mantra: de wereld bestaat niet, is dan mijn antwoord, en ik ga weer door.

Dieper doordringen betekent: alle zekerheden loslaten. Dat is duidelijk nu ik zie hoe het
vasthouden aan het bekende me oppervilakkig houdt. Maar inmiddels heb ik wat dingen op
hun plek, word ik niet meer zo geplaagd door heftige schommelingen en is mijn oefenpraktijk
mijn vaste basis. Dat is een vorm van comfort dat ook losgelaten moet worden. Want
zekerheden loslaten betekent ook: twijfel toelaten. Die twijfel willen toelaten vraagt nog eens
extra dringend: wat doet er echt toe?

Als ik goed kijk, zie ik dat het nu een ander soort twijfel is dan de kleine, naar buiten
gerichte twijfel die me tot hier heeft gebracht. Het is een existentiéle twijfel.

Ik voel me op een soort hoge duikplank staan, en stel het springen nog maar even uit.

Ik stel me gerust met de wetenschap dat het er wel van zal komen als de tijd daar is.

Ik leef me in in het springen en het ondergedompeld zijn en zeg tegen mezelf dat het geen
verschil maakt of ik wel of niet echt spring.

Ik zie mij daar staan, ik zie mij vrezen. Ik vind mij niet dapper. Ik vind dat er iets moet
gebeuren. Maar wat is dit?

Er wentelt iets. Het duurt een poos, er willen eerst geen woorden komen om dit te
beschrijven. Nu voel ik eerder dat het gaat om overgave.

Maar ik ga hier verder geen woorden aan vuil maken. Anders zet ik iets voort wat nu pas
gewekt wordt. Het gevaar is dat ik dit als een proces ten einde denk, maar ik zou daarmee
de bloem in de knop breken.



Het belangrijkste is om te beseffen dat het echte werk gebeurt in zazen.

Daar kan de vraag 'wat doet er echt toe?' ook niet oppervlakkig worden. Daar ademt de
vraag mee. Hij brengt me terug naar mijn oefenvorm als ik afdwaal. Hij versterkt mijn
oefenintentie. Daar kan ik echt gaan voelen en belichamen wat er echt toe doet.

Daar kan ik er niet bij met mijn mooie praatjes.

In zazen gebeurt het echte werk.
Laat me dat alsjeblieft duidelijk zijn vanaf het moment dat ik 's morgens mijn ogen open
doe.

! Koan (Chin.: kung-an) betekent oorspronkelijk jurisprudentie, ofwel een uitspraak die helpt een situatie juist op te
vatten en te begrijpen. De koan, zoals die in de zenpraktijk wordt gebruikt, is in essentie religieus. 'Een koan is een
kunstmatig probleem om een authentieke religieuze crisis te veroorzaken op intellect, emotie en wil." John Daido

Loori: Sitting with koans. Boston, 2006.

2 De mobiele oefenplek is een element uit de oefenperiode dat wordt ingezet tijdens de dagelijkse werkzaamheden:
door minstens eenmaal per dag met de aandacht naar de buik te gaan wordt het centrumgevoel, besef van

innerlijke werking, herinnering aan je hartsintentie gewekt.
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