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Pelgrimeren

door Juul Hoefsloot

Pelgrimeren, of hoe je het ook noemen wilt, is de meest intieme noodzaak die je kunt
aangaan. Van tevoren er iets over zeggen is tijdverdrijf, verhalen vertellen over verwachting,
doel van je reis.

Ik vertrek zonder bestemming en laat alles achter me.

Ik ga, nu.

Dit was de inhoud van mijn vorige druppel.

Ik ben gegaan zonder verdere uitleg toen, want soms is het nodig om dat waar je heilig in
gelooft achter te laten. Om zonder bagage, zonder doel ook op reis te gaan, de deur achter
je dicht te trekken zonder zeker te weten of je er ooit weer door naar binnen zult gaan.

Een monnikenklooster was het bedevaartsoord waarvan ik voelde dat het voor mij de juiste
plek zou zijn om te onderzoeken wat leerlingschap betekent, nu, voor mij, en daarmee
samenhangend de vraag wat écht vrij zijn betekent. Het bleek de heilige plek te zijn waar
twijfel en diepe ontroering vrijelijk konden stromen.

De laatste dag van mijn verblijf hoopte ik nog in een gesprek met een van de monniken een
antwoord te krijgen op de vragen waarmee ik gekomen was. Een afspraak had ik niet
gemaakt maar ik verwachtte hem rond die tijd in de eetzaal aan te treffen.

Op weg daarheen werd me opeens duidelijk: waar ik naar op zoek ben vind ik hier niet, ook
niet elders, niet waar dan ook.

Alleen in mezelf zal een antwoord te vinden zijn.

Vanwaar dan die behoefte te pelgrimeren?

De omstandigheden waarin ik me bevindt, mijn dagelijkse omgeving zou ik mijn
pelgrimsoord kunnen noemen. Het antwoord op mijn vragen moet daar plaatsvinden.

Ik ben door de deur die ik een week geleden dichtgetrokken had naar binnen gegaan met de
geruststellende gedachte dat leerlingschap en wonen bij Stiltij de juiste omgeving is
blijkbaar.

Toen iemand mij onlangs vroeg of ik nog aan het pelgrimeren was, zei ik daar spontaan nee
op. Ik heb later dat antwoord betwijfeld.

Het klopt dat ik niet fysiek hoef te vetrekken. Dat, zo heb ik ontdekt, zal niet meer nodig
zijn. Dat leerlingschap en Stiltij geen noodzakelijke voorwaarden zijn om waarheid te vinden,
te beleven, is me ook duidelijk.



Maar er is een andere, intieme en dwingende noodzaak tot pelgrimeren, innerlijk
pelgrimeren.

Het is een onthutsende, gekmakende ontdekking dat ik-besef duidelijk aanwezig is of
geniepig stilletjes meezingt in vrijwel alles wat ik denk en doe: verstrooidheid,
onachtzaamheid, verhindert het zien daarvan.

Dat te ontdekken is zeer pijnlijk.

In de laatste wilsbeschikking van Boeddha die onlangs op het weblog van Stiltij verscheen,
wordt de juiste aandacht handhaven als vijfde bewustwording genoemd.

Is je aandacht stevig gevestigd, dan zal jou niets kwaads overkomen zelfs al begeef je je
temidden van de vijf zintuiglijke begeerten.

De juiste aandacht, beoefend en beleefd in zazen, zal doorwerken in het dagelijks bestaan.
De ik-waan zal plaats maken voor echtheid, directheid, en zuiverheid.

Deze waan detecteren en loslaten is pelgrimeren naar echtheid in alles wat ik doe en zeg.
Dit is geen gemakkelijke tocht maar een lastige klus, want in blindheid zie je blindheid niet.

Daarbij is het onderricht en de hulp van de leraar onontbeerlijk.
En de cirkel is weer rond.

Nog een “ont-dekking”, want al vaak gehoord maar niet beleefd:

de ik-waan kan gek makend werken maar versterkt daardoor zichzelf, wat een waanzin, zin
in waan. Verduistert echte vreugde.

Levensvreugde = dankbaarheid = het Leven danken dat op het juiste, onvoorspelbare
moment, inzicht schenkt.

Het besef dat (Vruchtbare) Leegte &lle vormen voortbrengt en weer in zich opneemt. Dat
ook de gedachten die uit deze zuivere bron voortkomen niet anders dan zuiver kunnen zijn.
Ook het gevoel dat gedachten gek makend zouden zijn is in wezen zuiver.

De bedoeling daarvan is mysterieus, niet te vatten.

De weg terug naar de oorsprong ervan kan gevolgd worden door het volgen van de adem tot
een punt waar alleen overgave heerst.

Dit alles lijkt nog steeds “opgehoest”; ben ik z6 verkouden (ziek)?

Vanochtend beland in een doelloze nietsheid, zinloosheid (vrijwel altijd voortkomend uit de
slaap), zittend onder het afdak, regen en grijsheid alom.

De enige waarheid die ik nog kan vatten is de eindeloze veranderlijkheid van alles wat
verschijnt voor het oog en ver, ver daarbuiten, tastbaar bijna als een entiteit.

Dan moet er nog een waarheid zijn: onveranderlijkheid, ergens, nergens, een eenheid
vormend met veranderlijkheid want zonder het een kan het ander er niet zijn.
Maar samen heffen ze elkaar op en dan???

Wonderlijk genoeg voel ik een rustige vrijheid nu.
Ik geloof niet meer in heiligheid.
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