
 

 

 

 

 

E n e r g i e  

door Remy Schelling 

Soms stel ik me voor dat ik een batterij ben, een batterij voorzien van een bepaalde 

hoeveelheid energie. Dit heb ik lang niet altijd gedaan. Maar ik ben erachter gekomen dat 

het goed en leerzaam is op een noodzakelijk moment te beseffen dat er dingen zijn die je 

energie kosten én dat er dingen zijn die je energie geven. En met energie geven bedoel ik 

niet alleen de boterham met pindakaas. 

Als ik vanuit deze batterijgedachte weet dat ik een bepaalde hoeveelheid energie heb, dan is 

het dus een belangrijke factor om rekening mee te houden, want alleen zó kan ik bepalen 

hoe ik deze energie verdeel. Een goed hulpmiddel om dit te kunnen doen is door gebruik te 

maken van de "kan-moet-scan"1, een filter die door Ad ooit is aangereikt tijdens een sesshin 

en die nog steeds goed toepasbaar blijkt. En als we vanuit het onderricht horen dat we in 

wezen niets nodig hebben dan kunnen we deze uitspraak afwegen en opnieuw kijken naar 

alle werk dat we dagelijks verrichten. Het wordt dan steeds duidelijker dat we behoorlijk veel 

energie steken in zaken die niet persé nodig zijn. Door eerst te bepalen wat er allemaal 

moet, ontdek je vanzelf hoeveel energie er overblijft voor de rest.  

In kaart brengen wat echt moet gebeuren is een behoorlijk confronterende kluif.  

Het lijkt makkelijk om te doen, maar hierdoor wordt er wel meteen een kaalheid voelbaar die 

een behoorlijk gevoel van zinloosheid teweeg kan brengen. Het leven zonder overbodigheden 

wordt dan ineens heel saai, je hebt niet veel omhanden en dus weinig te controleren. Een 

klein ik-mensje raakt dan al snel in paniek. Dus is de neiging om onze energie weer te gaan 

steken in zogenaamd belangrijke zaken - zoals in mijn geval weer eens een nieuwe opleiding 

of ander werk - erg voor de hand liggend. Het heeft heel wat gesprekken met Ad gekost, en 

nog, om te zien dat al die nieuwe uitdagingen die echt helemaal leken te passen, vanuit de 

Weg bezien niet echt nodig waren. Ik besef gelukkig ook steeds beter dat ik blij mag zijn dat 

ik zijn advies heb gevolgd om goed af te wegen wat mijn grondmotief is. Dit is waarschijnlijk 

de beste leidraad om deze batterij goed te blijven bedienen.  

Als we de zaken die noodzakelijk zijn helder in kaart hebben en eindelijk beseffen dat zoiets 

als werk "brood op de plank" betekent, dan kan er gekeken worden naar de dingen die 

allemaal kunnen. Iedereen zal ongetwijfeld weten hoeveel dat dat is. De opties zijn werkelijk 

enorm! Aangezien ik van jongs af aan zo’n beetje alles sjiek vind en bijna iedere maand wel 

een andere hobby had, heb ik ook goed kunnen ervaren en vooral achteraf kunnen 

concluderen hoeveel energie dat dit kost. Het geeft een ogenschijnlijk rijk, maar in 

werkelijkheid een vluchtig bestaan en brengt absoluut geen gemoedsrust.  
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Ook met al deze optionele keuzes heb ik veel moeite gehad. En nog steeds. Ik ontvlam snel 

voor iets nieuws en onbekends, maar ik zie gelukkig ook steeds sneller dat dit de curves van 

energieverlies en vluchtigheid niet doet afnemen. 

Ik ben op zoek naar gemoedsrust en een vredige manier van bestaan en als ik dit centraal 

stel kan ik niet langer onbewust meer doorkachelen met een hoop overbodigheden en 

vluchtige zaken. Het wordt steeds belangrijker voor me om de dingen die ik doe met 

aandacht en toewijding te kunnen doen. Goed bepalen waar mijn energie naar uitgaat blijkt 

dus zelfs noodzakelijk om mijn zoektocht naar bevrijding centraal te kunnen blijven stellen. 

Het geeft vertrouwen om te ervaren dat wanneer je de juiste keuzes maakt, deze leiden tot 

een diepere kwaliteit. De kostbaarheid van leven en besteden van energie wordt dankzij het 

maken van de juiste keuzes ook steeds beter voelbaar.  

Het mag een vrije keuze lijken hoe we onze energie besteden, maar het is wél noodzakelijk 

er wijs mee om te gaan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

1 http://info.stiltij.nl/vervolg/modellen/pages/kan-moet-scan.htm 

Ook http://info.stiltij.nl/vervolg/meditatie/impressies/retraites/ - teksten van najaar 2011. 
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