
 

 

 

 

 

H a r t s i m p u l s  

door Landau Hoedemakers 

Blindheid kent vele verschijningsvormen. Onwetendheid vertakt zich eindeloos ver door en 

elke afsplitsing brengt haar eigen smakeloze vruchten met zich mee.  

In bevangen staat lijkt karma een aantrekkelijk en kleurrijk palet aan ervaringen te bieden; 

in werkelijkheid is al het bezig zijn met een fictief zelf slechts een obsessief en zinloos 

tijdverdrijf op weg naar de dood.  

Het leven kent een intrinsieke goedheid die bij velen uit het oog verdwenen is, maar bij 

iedereen in het hart nog steeds pulseert. Het verlangen om volledig aanwezig te zijn leeft 

van binnen tot het moment waarop dit gerealiseerd wordt.  

Wanneer het besluit definitief genomen is om het leven daadwerkelijk aan te gaan en 

daarmee dus te onderzoeken wat het leven werkelijk is, dan verwelkt op den duur de 

veelheid aan uitvloeisels en blijft er één wortel van blindheid over.  

Dat is de wortel van al het lijden: de grote illusie van een klein ik. 

Het is niet makkelijk om de ik-gedachte direct waar te nemen. Meestal laten de ruwere 

facetten van dit misverstand zich sneller aan een bewustwordend oog zien. Luiheid, argwaan, 

stugheid, stress, jaloezie, zelfmedelijden, hoogmoed, kwaadheid, agressie en hebzucht zijn 

allemaal voorbeelden van het uitgebreide spectrum aan ego-dekmantels.  

Echter, al deze vertekeningen zijn weer te herleiden naar de basisaanname van een 

afgescheiden, op zichzelf staande entiteit. 

Als in werkelijkheid alles één is – en het onderricht dat door mijn hart wordt herkend, 

bevestigt dit als een wetmatigheid – hoe speel ik het dan klaar om een beleving te creëren 

waarin ik contrasteer met een omgeving?  

En waarom hecht ik zoveel waarde aan mijn eigen sores?  

Waarom ben ik zo met dit zelf bezig? 

Zazen (meditatie) kan op twee  manieren verkeerd toegepast worden.  

Zazen wordt miskend elke keer wanneer ik probeer mijn problemen op te lossen door met 

condities te schuiven in plaats van mij te wijden aan het oefenen; en ik maak er teveel van 

wanneer ik denk dat zazen mijn problemen voor mij gaat oplossen.  

Zazen lost niets op omdat er niets op te lossen valt. Zazen leidt tot het inzicht dat er 

simpelweg niemand bestaat die problemen kan hebben. 

De uitnodiging in zazen is om samen te vallen met de zuivere werking van het leven waar 

geen identificatie optreedt met de illusoire schepper van problemen.  
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Dit is het punt waarop geloven overgaat in pure beleving. Gedachtes en geloofsovertuigingen 

vallen weg in aanwezigheid van waarheid. Waarheid heeft geen geloof nodig; het ik heeft 

geloof nodig. De waarheid is gewoon waarheid, zinderende werkelijkheidswerking. Er valt 

niets aan toe te voegen, noch van af te nemen. 

Toch struikel ik nog heel vaak over mijn eigen ideeën, mijn eigen voorkeur en mijn eigen 

interpretaties van het onderricht.  

Maar dat is fijn. Vastlopen ga ik steeds meer waarderen, omdat ik dan telkens op een punt 

kom waarvandaan ik niet verder kan via de oude manier; ik word gedwongen om te kijken 

naar hoe het kleine ik daar aan het stuntelen is en ik dus op zoek moet naar een andere 

benadering van het leven. 

Zonder bevrijding zit het ik per definitie vast. Dit is een onloochenbaar feit, dus wat zou ik 

mij daar dan nog eens extra druk om maken? Het is zo!  

Hoe langer het universum moet wachten op mijn ijdele ik-je om dat over zichzelf toe te 

geven, hoe langer het gaat duren voordat het inzicht kan gaan dagen dat ik dat ik helemaal 

niet ben. Hoe eerder ik mijn karmische staat accepteer, des te sneller zal de ontwaking eruit 

mogelijk zijn. 

Negeren of ontkennen hoe ik functioneer heeft geen enkele zin. Al het verzet ertegen is niets 

anders dan zaaien en oogsten op karmische akkers.  

Alleen door te erkennen hoe ik eraan toe ben, zal ik in staat zijn om te veranderen. 

Hardnekkig mijn eigen koers blijven varen kan op zich weinig kwaad; het zal me op geen 

enkel moment ook maar een steek verder kunnen helpen, maar uiteindelijk zal ik daarin zo 

vastlopen dat ik niet anders kan dan mij openstellen voor grondig zelfonderzoek.  

En dan ben ik weer waar ik moet zijn. 

Zodra oude mechanismen herkend worden is de verantwoordelijkheid ervoor aan de 

waarnemer: accepteer ik de aanwezigheid van kleine ik en heb ik verder maling aan het 

onderricht of kies ik wel degelijk voor waarheidsbesef?  

De verhouding waarin die twee aanwezig zijn maakt niet veel uit, al kan kiezen voor 

waarheidsbesef lastig zijn zolang het gevoel dat je erbij hebt nog wat zwak is.  

Toch maakt het hier niet uit omdat waar ik voor kies op dat moment overheerst in mij, dus 

als ik kies voor waarheid dan kan ik daarmee werken. Eén vonk is genoeg om een hele 

hooischuur in de as te leggen. 

Veel tijd is er niet. De tijd als chronologisch verschijnsel – dag na dag, jaar na jaar, leven na 

leven – bestaat niet. Dat is een uitvinding van het ik.  

Een van mijn grote valkuilen is denken dat wat er nu te doen is ook morgen kan. Uitstel 

verlamt me. En als ik niet oppas levenslang. Voordat ik het weet slaap ik mijn hele leven weg 

en is de verzamelde kennis over het onderricht mijn slaapliedje geweest. 

Het verschil tussen kennis en wijsheid is dat kennis weten wat juist handelen is; wijsheid is 

juist handelen. Een ander verschil is dat kennis zich laat opstapelen als bakstenen; het kost 

tijd maar kennis is aan te leren al naargelang iemands cognitieve vermogens.  

Wijsheid wordt (her)ontdekt; het is altijd instant beschikbaar voor eenieder die het in zich 

heeft om het te zoeken. 

 



Het onderricht zegt dat het ego illusie is, een leugen.  

Hoe werkt een leugen? Hij moet continu herhaald, gerepeteerd worden om zijn kracht te 

behouden, anders wordt het vergeten en geloven we er niet meer in. Daarom denken en 

zeggen mensen ook elke dag hetzelfde. 

De waarheid daarentegen hoeft niet herhaald te worden. Eenmaal diepgaand begrepen is het 

voor altijd duidelijk en kan de leugen niet meer terugkeren, hoe lang en hoe hevig die ons 

ook verblind heeft. Des te meer een reden om niet moeilijk te doen en aan de slag te gaan. 

Elke ondermijning van waarheidswerking en het schijnbare vastzitten daarin is pure 

blindheid. Blindheid is heel direct en concreet aan te pakken door bewustwording te 

stimuleren, door de moeite die het leven brengt aan te gaan in het oefenen.  

Hulp wordt geboden aan hen die erom vragen. In Tibet zegt men dat karma één goede 

eigenschap heeft: het kan worden opgelost. 

Zo broodnuchter en kraakhelder is het onderricht. Het is een uitnodiging je hartsverlangen 

definitief te beantwoorden.  

Voel je een puls in je hart? Geef er gehoor aan.  

Voel je de puls maar volg je hem niet? Dan slaap je nog te diep.  

Doe je het wel, geef jezelf dan volledig, want de weg wordt niet voltooid door mensen die 

half werk leveren. Dus, Landau, kom van je luie kont af en ga wat doen. 
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