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Waarheid dienen

door Birgitta Putters

De weg kent, zou je kunnen zeggen, twee fases. De eerste fase begint met het los willen
komen van je ego, van je kleine ik. Dat is het begin van het opzoeken van het grotere
perspectief. Is dat eenmaal ingenomen, dan kan de persoonlijkheid worden opgeschoond.
Eerst is het ‘betere ik’ nog het doel, per ongeluk haast, omdat je niet beter weet, omdat dit
haast het hoogste is wat je je kunt voorstellen. Omdat je verblind bent door eigenliefde.

Maar heb je eenmaal in de gaten hoe jouw begin-intentie indruist tegen je doelgerichtheid,
dan wil je dit gaan oplossen en bij elkaar brengen. Dus: los willen komen van je zelfbeeld en
je patronen, maar zonder een speciaal doel. Zonder er zelf beter van te willen worden. Want
dit zou alleen maar een nieuw beeld van jezelf en van de wereld opleveren. Langzaam
ontdek je het werkelijk verlangen dat in je huist: samenvallen met leven, de werkelijkheid
recht doen. De vraag: ‘wat heb je ervoor over?’ wordt nu pas serieus. Hier komt het grote
waarheidslicht op alles te schijnen en kun je je niet meer verschuilen achter verklaringen en
argumenten (waarmee je, grappig genoeg, vooral jezelf om de tuin probeert te leiden: ben je
met zijn tweeén soms, eén sluwe en één dommerik?).

Zo kom je aan in fase twee, waar het niet meer gaat om jou, maar om het dienen van
waarheid. Hoewel ik die diepe wens nu voel, kan ik je er niet veel over vertellen. Al wat ik
besef, is dat als ik dit waar wil maken, ik mij alleen kan verlaten op het oefenen. En dan
bedoel ik oefenen in brede zin: onderricht, zazen, persoonlijk overleg, en dienstbaarheid aan
de leraar. [1] Er wordt niet meer gemeten in de wereld, niets meer uitgezet ook in de
wereld; dat is synoniem met het ik laten verdwijnen. En hoe groot het ik ook steeds opnieuw
lijkt te verschijnen tijdens de beoefening, ik rust in het vertrouwen dat het waarheidslicht het
ik zal doen krimpen.

Het perspectief van het geheel, de intentie om het hele leven in het oefenen mee te nemen
(en niet alleen maar een aspectje of alleen maar de oppervlakkige zintuiglijkheid), de notie
van het in verandering verkeren: waar dit vroeger een sublimatie was van oppervlakkige
kennis, ‘gehoord hebben van’- stoelend op een wensdenken dat mij steeds weer de bocht uit
deed vliegen door het voorbarig vruchten willen plukken van dit wenkend perspectief — biedt
het nu de bedding waar karma duidelijk maar lichtjes kan worden waargenomen en waar de
wens ontstaat om alle karma te zien en op te lossen. Ik wil mij niet mooier of zuiverder
maken door de modder weg te denken. Ik zie dat ik allebei ben, modder én water [2], en het
water raakt niet aangetast door te erkennen dat er ook modder is.



Het oefenen krijgt een ander karakter. Ik kan niet zeggen dat het beter is of slechter, maar
wel dat het anders voelt. Het oefenen wordt meer een ontdekken, eigenlijk is het meer
bemoedigend ook. Het verloop is anders, sneller. Niet zo nadenken bij alles, niet je laten
vangen door overwegingen, naar voren met je zwaard! Benieuwd wat er gaat gebeuren.
Klopt dit? Zit ik ernaast? Meteen weer opnieuw beginnen. Maar niet blind naar voren, en ook
niet doelgericht. Enkel de bedoeling voelen en volgen; dat is continu expressie zijn, is continu
gewaarzijn. En het lichaam is een dankbare en geschikte ingang om dat gewaarzijn te
beoefenen. Het bombardement aan signalen is een veelvoud van wat je zou kinnen
waarnemen en maakt je zeer nuchter over de realiteit dat je bij lange na niet weet wat er
allemaal gebeurt. Bescheiden, voorzichtig ook.

Maar zo zit je voor je het weet weer in effecten-terrein te werken, alleen al door de woorden
die ik gebruik lijk ik in actie te komen. Oefenen heeft daar niets mee te maken. Oefenen gaat
over het dienen van waarheid. Dienen van waarheid is verdwijnen in hartsbewustzijn.
Verdwijnen in hartsbewustzijn is enkel liefde worden. In liefde wordt elke bedoeling gehoord
en is actie geen-actie, want zit je in de bron, dan is er geen actie die zo genoemd kan
worden. De onpeilbare bron doet de rivier onophoudelijk stromen.

[1] Zie ook Stiltijweblog-item 11-9-2013:

http://www.stiltij.nl/weblog/weblog/wijsheid/vedanta/wijsheid-belichamen

[2] Het onderricht van Bassui is opgenomen in een boek met de titel ‘Mud and water’. Deze vergelijking verwijst

naar hetzelfde: je kunt modder en water niet scheiden van elkaar.
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