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Aanwezig leven en sterven

door Juul Hoefsloot

Mijn laatste wilsbeschikking: ik wil dood.
Mijn allerlaatste wilsbeschikking: ik wil leven.
Wat is nu waar?

De expressie van waarheid vindt ieder moment in elke vorm plaats en zal nu plaatsvinden,
ook al is het nog in gebrekkige bewoordingen, daar vertrouw ik op.

Leven is expressie van waarheid, zuivere, pure, in zichzelf bestaande waarheid, zonder
oorsprong, niet ontstaan.

Leven is één grote onmeetbare scheppende kracht, onvergankelijk en niet veroorzaakt geluk.
Dat Leven neemt tijdelijk de vorm aan van dit vlees, botten, spieren, stoffelijke en mentale
gesteldheden en er vindt een geboorte plaats.

Wat is de zin daarvan, de drijfveer ertoe?

Er heerst een wens die vervuld wil worden, een wens naar geluk.

Misschien wel in ontelbare levens heeft die in wezen onpersoonlijke wens allerlei vormen
aangenomen en is in kleine, niet bestendige brokjes voor even weer gerustgesteld.
Kleine brokjes illusiegeluk waardoor het leven zoals het werkelijk bedoeld is niet meer
waargenomen wordt.

Ook mijn geboorte is uit die wens voortgekomen, op die plaats en onder die
omstandigheden, allemaal zogenaamde gunstige of ongunstig condities mij door het leven
geschonken om de onechtheid ervan in te zien zodat er uiteindelijk €één grote wens overblijft:
de wens naar echtheid, waarheid, een hartewens waarvoorbij de vervulling heerst van echt,
volwaardig leven.

Door de eeuwen heen hebben wijze mensen, leraren, dit diepste verlangen gerealiseerd.

Ik hoor en lees hoe sinds Boeddha het onderricht hierover eerst van mond tot mond en later
schriftelijk aan ons is doorgegeven.

Dit is de weg die ik, sinds de eerste kennismaking ermee, volgen wil.

Met mijn verstand kan ik bevatten dat het zo levensgroot lijkende ik veranderlijk,
onbestendig en dus in essentie een illusie is; kan ik dan iets willen?

Ja, hartskwaliteiten kan ik willen realiseren, de Waarheid, het leven kan ik willen dienen.
Want het is alsof bij de geringste twijfel het leven zelf me vraagt: wat wil je dan, en
tegelijkertijd het antwoord toefluistert: ik wil alleen de waarheid.



Hier wordt de noodzaak van het stellen van open vragen voelbaar.
Open vragen zijn volgens mij de vragen die uit het hart voortkomen en ook vandaar uit
beantwoord worden. Daar heerst waarheid en vertrouwen.

Dat betekent, denk ik, dat alle vragen die zich aandienen gesteld moeten worden tot er
uiteindelijk één vraag overblijft, een zelfs niet benoembare vraag die oplost in het onkenbare
antwoord.

Wat is behulpzaam om open vragen gewaar te worden?

Aanwezig zijn.

Door aanwezigheid verliest de "ik-illusie" zijn gezag en kan ik van harte zeggen: ja, ik wil.
Deze hartsintentie is voelbaar sterk werkzaam tot "ik" opgelost is.

Uit de Dhammapada, in de vertaling van Gil Fronsdal, een gedeelte van een vers dat me diep
trof:

Vigilance is the path to the Deathless
Negligence the path to death

The vigilant do not die

The negligent are as if already dead
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