
 

 

 

 

 

G e z a g s s t r i j d  

door Landau Hoedemakers 

De moeite van het opgegeven van het eigen gezag is groot. Ik denk dat er geen grotere 

interne worsteling in mijn leven zal plaatsvinden dan deze. Het vertrouwen in mijn eigen 

gedachtes en meningen is niet eens onfeilbaar, maar wanneer ze worden geplaatst tegenover 

de uitnodiging om ze los te laten dan komt een gehechtheid naar boven die doorgaans voor 

lief wordt genomen of bedekt blijft. Verwarring is een goede bedrieger, want ik kies liever 

voor het hangen in verwarring dan voor de helderheid die niet door mij bedacht is, juist 

omdat die niet door mij bedacht is. Dat is nou eigenliefde. 

Het oude vertrouwde haakt stevig en diep, maar het sluit me en houdt me klein.  

Om dit geen kennis te laten worden maar bij de beleving ervan te blijven en daadwerkelijk te 

voelen hoe klein het me maakt, is door het stof bijten voor het ik. Het hart dat op de 

achtergrond pulseert straalt net warm genoeg om een ‘ja’ door knarsende tanden uit te 

brengen. Ja, het klopt dat het eigen gezag opgeven en de keuzevrijheid en vaardigheden te 

laten gaan ten behoeve van iets werkelijkers nodig is om verder te komen. Dus doe dat dan. 

Zelfbeeld valt stuk, alle kennis blijkt achterhaald en incompleet, ik voel me de grap van de 

week, maar toch houd ik nog even vast aan mijn kleine ik. Ik blijf erbij zoals het me dierbaar 

is! De boodschap van de leraar, die naar eigen zeggen niets anders verwoord dan de stem 

van het hart, mijn hart, drijft het ego in de hoek totdat het eindelijk kan zien waar het staat: 

met de rug tegen de muur. 

Wanneer de kaarten op tafel liggen en de zaken zó duidelijk zijn, dan voelt het niet meer als 

hoeven kiezen. Opeens is er de helderheid waardoor het vanzelfsprekend is om naar het hart 

te luisteren. Begeleid door zowel liefde als wijsheid wordt ik veilig geloodst langs de 

voetangels en klemmen van het ego. Maar bezit ik zelf de kracht en het inzicht om voortaan 

de juiste keuze te maken, om de verbinding met het hart te zoeken in plaats van te vluchten 

naar de uitgewoonde camping van egoïsme? Laat ik het anders formuleren, in een intentie. 

Moge mij duidelijk zijn wanneer belangen optreden.  

En moge ik dan haarscherp hebben naar welke van de twee polen ik moet luisteren. 

Verleiding? Agressie? Iets bewijzen?  - Nee. Alsjeblieft niet. 

Duidelijkheid. Eerlijkheid. Daadkracht.  -  Ja. Heel graag. 
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