
HARMONIE VAN HET ENE EN VELE 
Can-tang-qi (Japans: Sandokai) door Shitou (geb. 700) 

 
't Hart van de ontwaakte uit India 
bewoog zich licht van west naar oost. 
Mensen mogen slim of dom zijn, 
meesters spreken geen noord of zuid. 
 
Levende bron is lichtend puur, 
stroming vertakt zich in duister. 
Houvast wensen leidt tot waan, 
licht zien loochent mysterie. 
 
Zinnen beleven voelbaar verband, 
evengoed heerst er de ruimte. 
Binding bevordert samenhang, 
waar vrijheid vereffent belang. 
 
Vormen verschillen naar maat en soort, 
geluiden gekenmerkt door klinken. 
Ruw en fijn laat vaag zich mengen, 
waarachtig en vals verheldert in licht. 
 
Levenskracht getuigt van oorsprong, 
kind naar moeder zich keert. 
Vuur zal warmen, wind wil waaien, 
water weekt en aarde draagt. 
 
Oog kent zicht en oor geluid, 
neus de geur en tong de smaak. 
Elk ding rijst zoals geworteld, 
de oude tak draagt bloesem. 
 
 

 
 

Opkomst en ondergang, alles is werking, 
open verwoordt het hart zijn kracht. 
Licht bevat een intens duister, 
laat jou het zwart niet vervormen. 
 
Duister bergt een intens licht, 
laat jou het wit niet vervormen. 
Vlam en schim in samenspel 
spiegelen gang van voetgestel. 
 
Talloze dingen belichamen waarde, 
plaats en functie geeft praktijk. 
Vormen zijn als deining en dijk, 
als vonkende pijl werkt het wezen. 
 
Hoor deze woorden, voel de bedoeling, 
teken ze niet tot een eigen verhaal. 
Als jou de weg voor ogen ontgaat, 
hoe wil je verhelderd koersen? 
 
Eenheid kent geen ver of dichtbij, 
blindheid oppert berg en bedding. 
Waarheidsdienaren mogen verstaan: 
laat géén moment verloren gaan. 
 
 
                      
                      


